Vakantiekolonies

KIKI

Het kader staat hier al, enkel de foto ontbreekt ...

U kan ons hierbij helpen.

Indien u over foto's (scans) beschikt van deze

kolonie dan kan u deze opsturen naar Martine Vermandere.

Indien u niet over een scanner beschikt, dan doen wij

het werk voor u. U kan de foto's opsturen

met de post, wij scannen die en bezorgen u

de foto's terug.

Adres: Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 GENT

Alvast bedankt!A
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Adres

Wenduine [gemeente in arrondissement Oostende - BE]: Zeedijk

Logistieke organisatie

Particulier exploitatie

Wat het nu is

Afgebroken

Meer info

Private kolonie gerund door zeven zussen. In de kolonie was plaats voor een honderdtal kinderen. Onder meer de

Generale Bankmaatschappij bezorgde er
de kinderen van werknemers een vakantie.

Bronnen

A <topA

Getuigenissen

Ik was best wel gelukkig op vakantiekolonie aan
zee. We waren met vier kinderen en voor mijn moeder een verademing
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waarschijnlijk. We gingen voor een ganse maand naar Wenduine, in de

KIKI op de zeedijk. Het was er zeer goed eten en de directie bestond

uit vijf zussen uit een familie van zeven zussen. Vergeleken met ons vroeger
verblijf in een kolonie was dit een sprookje, elke kamer was ook

ingericht als een sprookje, zeer mooi. Het trauma dat ik eraan
overgehouden heb, is dat ik nooit of nooit nog margarine op mijn
boterhammen wil eten. Elke middag gingen we naar het strand, goed weer
of niet. Om 4 uur werden de boterhammen gebracht. We kregen limonade in
ijzeren bekers (bah) en onze boterhammen zaten bij slecht of winderig

weer (zeer vaak dus) onmiddellijk vol met zand en we moesten die

opeten!!! Vreselijk, dik besmeerd met margarine en daarop zo'n soort

stroop ...

Later heb ik twee vakantiejaren doorgebracht in de KIKI als monitrice

en veel later zijn mijn drie kinderen er ook op vakantie geweest. Jammer
genoeg is het gebouw afgebroken, er zaten echt schatten aan
sprookjesmateriaal in verwerkt.

Erna Van Ghelue, Merelbeke, 16 juni 2008.

A

Audio

Video
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Plaats uw herinnering
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