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Adres



Oostende [stad in arrondissement Oostende - BE]: Langestraat 64


Bestaansperiode



[1922-1976]


Oprichter 

samenwerkende maatschappij Ons Achturenhuis Oostende    

Logistieke organisatie
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Centrale fÃ©minine du Syndicat Nationale des CPTTMA


Wat het nu is 



In 1976 werd het Achturenhuis opgedoekt.


Korte situering



De samenwerkende maatschappij Ons Achturenhuis werd in 1922 gesticht op
initiatief van de ambtenarenvakbond, het Nationaal Syndicaat van
Ijzerwegen, Post, Telegraaf, Telefoon en Zeewezen (NSIJPTTZ, latere
Algemene Centrale der Openbare Diensten, ACOD). De sm Ons Achturenhuis
beheerde een hotel met restaurant en cafÃ© in de Langestraat. Het werd,
naast het volkshuis De Noordstar, een tweede trefpunt voor de
socialistische beweging van Oostende en omstreken. In 1926 nam de
vrouwengroep van het Nationaal Syndicaat het initiatief om het
achterste deel van het Achturenhuis in te richten voor kindervakanties.
De kinderen verbleven er Ã©Ã©n week.


Meer info



Op de benedenverdieping was de eetzaal. Op de eerste verdieping
richtte men een speelzaal in. De kinderen sliepen op de vierde
verdieping. De meisjes sliepen langs de ene kant, de jongens langs de
andere. Aan weerszijden waren dertig lavabo's, drie douches en Ã©Ã©n bad.



De tweede en derde verdieping werden verder door het hotel gebruikt.
De kinderen konden via een aparte trap naar boven zodat ze geen contact
hadden met de hotelgasten. De koer was wel te klein om als speelplaats
te dienen. Bij aankomst kregen de kinderen een medisch onderzoek.
Kinderen met besmettelijke ziekten werden teruggestuurd.


Extra



In maart 1939 werden de kinderen die op de vlucht waren voor de
Spaanse Burgeroolog in hetÂ  Achturenhuis in Oostende onthaald. Deze
kinderen behoorden tot de laatste groep die 's winters via de PyreneeÃ«n
Spanje ontvluchtte. De naam van de groep was Mataro.


Literatuur


Vakantiekolonies

http://www.vakantiekolonies.be Powered by Joomla! Gegenereerd op: 16 October, 2020, 11:18




D. CUVRON, Les vacance enfantines du Syndicat National des CPTTMA, Brussel: Ã‰cole OuvriÃ¨re SupÃ©rieure, 1935.



G. SERVAIS, Les vacance enfantines au pays de Charleroi, Brussel: Ã‰cole OuvriÃ¨re SupÃ©rieure, 1929.


Bronnen



Amsab-ISG, Archief SM Ons Achturenhuis Oostende, nr. 97.



Â 



<top  






Getuigenissen






Audio






Video







<top


Plaats uw herinnering 


Vakantiekolonies

http://www.vakantiekolonies.be Powered by Joomla! Gegenereerd op: 16 October, 2020, 11:18


