Vakantiekolonies

AEP

Andere namen
Oeuvre Nationale de I'Aide A la Jeunesse - Nationaal Werk voor Hulp aan de Jeugd. Adres

Middelkerke [gemeente in arrondissement Oostende - BE]:

Villa Windekind, L. Logierlaan 42 (1955)

Paul de Smet de Naeyerstraat 9 (1955)

Les Roseraies, Vanhinsbergstraat 10 (1956-1975)

FlorA®©al, Paul de Smet de Naeyerstraat 9 (1958-1966)

Villa Select, Koninginnelaan 93 (1959-1966)

Villa Tourelle, Zeedijk 462 (1960-1966)

Scottisch & Ponderosa, Essex Scottischlaan 84 (1970, in Westende) Bestaansperiode

[1955-1975] Oprichter

A’uvre Nationale de I'Aide A la Jeunesse - Nationaal Werk voor Hulp aan de Jeugd, Nijverheidstraat 3 in Brussel (in 1975:
Vleurgatsesteenweg 113, Brussel) Logistieke organisatie

A’uvre Nationale de I'Aide A la Jeunesse - Nationaal Werk voor Hulp aan de Jeugd Korte situering

Tijdens de paas- en het zomervakantie organiseerde het A'uvre Nationale de I'Aide A la Jeunesse - Nationaal Werk voor
Hulp aan de Jeugd (AEP) vakantiekolonies op verschillende locaties in Middelkerke. In 1955 dienden mevr. Mulquin en
juffr. Dardenne in opdracht van AEP de aanvragen bij het gemeentebestuur in. Vanaf 1956 werd dat directeur F. Franck.
De totale capaciteit van de kolonies ging van een honderdtal kinderen midden jaren 1950 naar meer dan tweehonderd
tien jaar later. Meer info

Voor meer info over de organisatie Aide aux Enfants du Pays - Nationaal Werk voor Hulp aan de Jeugd (AEP) zie:
Excelsior in Sint-ldesbald.
Zie ook: Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden (Westende). Bronnen

Gemeentearchief Middelkerke, Ml 551.

<top
Getuigenissen Getuigenis Annie D'hondt

Ik ben blij dat ik nog eens herinneringen aan de vakantiekolonie kan ophalen.

Niets dan goede herinneringen. Onze ouders gingen werken en ieder jaar, vanaf 10 A 11 jaar, gingen wij een maand op
vakantie. Het was een organisatie die AEP noemde, afkorting van Aide aus Enfants du Pays. Wij mochten mee omdat
ons vader lang krijgsgevangene geweest was. Mijn broer ging naar Bredene en later naar Koksijde. Ik ging naar
Middelkerke, Kamp Floreal in de de Smet de Nayerlaan. Wij keken er zo naar uit dat onze valies de eerste dag van de
vakantie al klaarstond om de le augustus te vertrekken.

Een keer kregen wij bezoek, op 15 augustus. Natuurlijk hadden wij ook eens heimwee, maar dat ging vlug over. Het
heeft ons wel geleerd op eigen benen te staan.

Ik kan mij niet herinneren dat wij gestraft zijn geweest, alhoewel wij ook kattekwaad uitstaken. Zo zijn we eens mosselen
gaan plukken, we hebben die gekuist en gewassen in de lavabo, zout meegenomen van tafel, en 's avonds in hA©A®©t water
gelegd met zout tot die open gingen. Naast het kamp was er een frituur, AOA©n van ons was frieten gaan halen, en wij
hebben alles smakelijk opgegeten. Niemand was er ziek van. Niemand is er iets van te weten gekomen. Als het kamp
voorbij was, waren er waterlanders bij het afscheid, met de heilige belofte dat we er volgend jaar terug bij gingen zijn.

Anne-Marie (Annie) Dhondt, 16 juni 2008.
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Getuigenis Luc Lambert

Directie AEP op bezoek in "Les Roseraies" inde Van Hinsberghstraat, Middelkerke.
vinr.: Alain Baeten - kampleider, Luc Lambert -adjunct, Paula - echtgenote vanA Alain, en
5 directieleden. onderaan de twee dochtertjes van  Alain en Paula  destijdsA uit Lokeren.
middenin: 5 beschermde kinderen.
Audio

Video
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