
De Lustige Vinkjes
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 Adres 

 


 Middelkerke [gemeente in arrondissement Oostende - BE]: 

 Zetel: Zeedijk 228

 Homes op diverse locaties:

 Zeedijk 228 (1960-1966)

 Zeedijk 231 (1960-1966)

 P. de Smet de Naeyerstraat 12 (1961-1966) 

 

 Bestaansperiode 

 


 [1960-1966] 

 

 Logistieke organisatie 

 


 De Lustige Vinkjes vzwd 

 

 Korte situering 

 


 Vanaf 1960 werd een aanvraag voor de zomervakanties van De Lustige Vinkjes ingediend door Eerwaarde Heer Joseph
Govaere, verblijvende in het St.-Gregoriusinstituut in Ledeberg (Hundelgemsesteenweg 81). Voorheen had hij al
aanvragen ingediend voor onder meer Villa Bonne FÃ©e in Middelkerke.

 De homes werden uitgebaat door de vzwd De Lustige Vinkjes. Joseph Govaere was de verantwoordelijk bestuurder
ervan.  

 

 Meer info 

 


 De homes hadden respectievelijk een capaciteit van:

 Zeedijk 231: 61 kinderen;
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 Zeedijk 228: 63 kinderen;

 De Smet de Naeyerstraat 12: 84 kinderen. 

 

 Bronnen 

 


Gemeentearchief Middelkerke, MI 551. 

 


 Â  
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 Getuigenissen


	
		
			
			


			De Lustige Vinkjes was een verzamelnaam van de drie Homes : "Le Lac" was vooral voor kleine kinderen, "Bonne FÃ©e"
was voor de meisjes en De Smet de Nayerstraat was voor de jongens.

			Â 

			In het begin -1958 - waren wij - m'n zus en ik - met 12 kinderen. De Home bestond sinds 1957. Ik zelf ben geboren in
1953. Later kwamen ook nog m'n andere zussen en m'n broer als kind in de Home telkens voor 2 maand. 
			
			


			

			 Â 

			Van 1963 kwamen m'n Mama en in 't weekend ook m'n Papa als kookouders in de keuken. 

			In 1963 in de Home "Bonne Fee" en vanafÂ  1964 in de Smet De Nayerstraat nr 12. Die villa had ook een naam.. maar de
naam ontsnapt me. 

			Toen kookten wij er ook voor 2 maand - onbezoldigd... We hadden kost en inwoon...Â  m'n Mama deed de keuken samen
met m'n oudere zus en mezelf. Respectievelijk 17 en 15 jaar oud. We bleven dit doen t.e.m 1972. Toen is de Home
gestopt.
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			Zowel als kind als later in de keukenÂ  hadden wij erÂ  : "The Time of Our Life" . 

			Â 

			

			Marleen
			
			
		
	


Â 

 

 

 

 Audio 

 

 

 

 Video 
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 Plaats uw herinnering  
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